
Hartelijk dank voor uw steun en bijdrage! 

Cu salut, Dumnezeu sa va binecuvanteze 
 

 

 

 

Lieve familie, vrienden en volgers, 

Als u deze flitsbrief leest, zijn we alweer drie weken in Roemenië. Thea heeft haar preventieve kuur 

achter de rug, waardoor we weer deze kant op konden. Op 13 juni zijn we eerst naar het 

gemeenteweekend geweest, dat van 13 tot 15 juni in Delden werd gehouden. Daar hebben we samen 

met de CGB gemeente een mooie en gezegende tijd gehad. Vanuit Delden zijn we rustig verder 

gereisd. We hebben samen genoten van de tijd zonder 

ziekenhuisbezoeken en van 

alles wat we onderweg mochten 

zien. Begin juli kwamen we aan 

in Fintinele, waar we weer rustig 

aan de slag zijn gegaan. Omdat 

het hier erg warm is, begint 

Cees elke ochtend om zes uur 

met twee uurtjes werken in de 

tuin. Daarna doet hij de administratie. Thea is bezig geweest met het 

huis opruimen en wat achterstallig werk weg werken. We hadden 

beloofd wat meer te vertellen over onze beoogde opvolger, Catalin.  

Catalin is getrouwd, heeft drie kinderen en woont nu in Pojorăta, zo’n 2,5 uur rijden van Fintinele. 

We hebben hem vijf jaar geleden leren kennen tijdens een evangelisatiecampagne en sindsdien 

contact gehouden. In 2023 spraken we elkaar weer, en toen bleek dat Catalin op zoek was naar een 

plek waar hij meer kon organiseren. We hebben hem toen 

uitgenodigd om eens in Fintinele te 

komen kijken. Tijdens veel gesprekken 

daarna kwamen we samen tot de 

conclusie dat ons complex in Fintinele 

een goede plek is voor zijn plannen en 

het bestaande werk wat hier gebeurt. 
 

Catalin is straatevangelist. Hij reist vaak met twee of drie broeders door 

het land om op straat het evangelie te delen. ’s Avonds spreekt hij op 

uitnodiging ook in kerken. Dit zijn drukke en intensieve dagen voor hem. 

Hij leeft van giften, en de bijbels en boekjes krijgt hij via sponsoring. Dat 

is niet altijd makkelijk. Daarom maakt hij ook houtsnijwerken in 

opdracht, zodat hij zijn gezin kan onderhouden en toch zijn werk op straat kan blijven doen. 
 

In de volgende brief vertellen we graag meer over Catalins Visie. 

  

 

 

Exodus 13:21 

De Heere ging voor hen uit, overdag 

in een wolkkolom om hun de weg te 

wijzen, en s’ nachts in een vuurkolom 

om hun licht te geven, zodat zij dag 

en nacht verde konden trekken. 


