
Hartelijk dank voor uw steun en bijdrage! 

Cu salut, Dumnezeu sa va binecuvanteze 
 

 

 

 
 

Lieve familie, vrienden en volgers, 

Veel is er gebeurd dit afgelopen jaar  en er is veel om dankbaar voor te zijn als we terug kijken op 
2025. Ook mogen we kort kijken naar de toekomst die voor ons ligt een toekomst die veel 
uitdagingen kent, en waar we samen met u die een hart 
heeft voor de minderbedeelde  naar uit mogen kijken. 
Vooral als we kijken naar de bijbel tekst in Micha 5:1 een 
tekst die weergeeft wat een belangrijk feest het is dat we 
mogen vieren met de kerst en dat zijn geboorte een 
enorme impact heeft gehad op de wereld. Dit is ook 
toepasbaar op ons werk, dat hoe klein en onbelangrijk  ons 
werk ook is, het grote impact heeft op de mensen die we 
mogen helpen met kleine dingen zoals hout en kleding. 
Maar ook niet onbelangrijk de 
aandacht die wij mochten geven 
door Gods liefde, die wij van 
Hem mochten ontvangen.  

In het jaar 2026 gaat er veel veranderen op het 
complex, wij gaan het complex open stellen voor 
kinderkampen hoe! Dit gaan wij u vertellen in het 

nieuwe jaar, ook de ouderen en de andere programma’s worden uiteraard niet vergeten. Tot slot 
willen wij u bedanken voor de hartverwarmende giften die u voor onze programma’s hebt 
gegeven, en de liefde en gebeden die wij hebben ervaren, ook voor de gezondheid van Thea, ze is 
inmiddels weer genezen verklaard. Tot slot een mooi stukje tekst uit een liedje van de band Trinity 
ïk wens jou” dat ons toe gezonden werd, wij wensen u/ jij dit toe zodat u/ jij ook hier blij van zal 
worden. 
“Ik wens jou… dat de liefde aan je hart vervulling geeft  in elk van de 

seizoenen dat je leeft, een muur voor de wind en een vuur voor de kou, 

een jas voor de regen en een vriend dicht bij jou”. 

 Gezegend kersdagen en een voorspoedig 2026 toegewenst namens het 

bestuur, Cees en Thea en onze Roemeense medewerkers Catalin en Maria. 

Psalm 82;3 

Doe recht aan de geringe en 

de wees, bewijs de ellendige 

en de arme gerechtigheid. 

Micha 5:1 

‘Uit jou, Betlehem, Efrata, te klein om 

tot Juda’s geslachten te behoren, uit 

jou komt iemand voort die voor Mij 

over Israël zal heersen. Zijn oorsprong 

ligt in lang vervlogen tijden, in de 

dagen van weleer.’ 


