
 

 

 

 

            Lieve familie, vrienden en volgers, 

In deze flitsbrief een korte update over Thea en natuurlijk de situatie van ons hier aan de 
Oekraïense grens. In de aankomende nieuwsbrief zullen we meer ingaan op onze bestaande 
programma’s en de veranderingen. 

Na de laatste nieuwsbrief zijn we in een systeem terecht gekomen van chemokuren en 
behandelingen. De chemokuren zijn zwaar en we wachten elke keer opnieuw hoe het herstel 
zal gaan. Toch zijn we steeds weer verbaasd over de snelheid waarmee Thea hersteld. Daar 
zijn we God heel erg dankbaar voor. Ze is natuurlijk wel snel moe, maar na een week heeft ze 
toch weer de energie om mensen te zien en te spreken. Ook de dokter is verbaasd als ze haar 
ziet. In de nieuwsbrief komen we met een nieuwe gezondheidsupdate aangezien er 
binnenkort nieuwe onderzoeken gaan komen.  

Dan Oekraïne. Wij wonen op twee uur rijden en Léon en Arlène 
en Iby 30 minuten van de grens en merken in ons dagelijks leven 
weinig van de oorlog. Nu de vluchtelingenstroom ook in 
Roemenië op gang komt zien we hier wel de gevolgen van. Vooral 
vrouwen en kinderen zijn op de vlucht, aangezien de mannen 
hun land moeten verdedigen. Het is hartverscheurend om deze 
mannen afscheid te zien nemen van hun families. Nu zijn ook wij 
betrokken geraakt en hebben contacten met verschillende 
hulporganisaties. Wij proberen bij te dragen door het aanleveren 
van goederen. Ook u kan hieraan bijdragen door goederen te 
doneren aan Stichting T.O.F. Tel. 06-2285 9375 in Barneveld kijk 
op de website, facebook of bel wat er nodig is. Verder willen wij 

als Stichting Antipas de kinderen niet vergeten. Door deze 
situatie in ons buurland voelt het als juiste moment, om iets te 
doen. We willen deze kinderen hier zoveel mogelijk 
ondersteunen vanuit Gods liefde. Dit doen we door onder 
anderen speelgoed, kleurboeken, kleurpotloden en natuurlijk 
Gods Woord in ons beschikbaar te stellen. Nu begrijpen zij en 
ook wij deze situatie niet, maar dan mogen we ondanks deze 
bizarre situatie op God vertrouwen. Zie 1 Korintiërs 13:12. Wij 
willen hiervoor veel kleurboeken, kleurpotloden en kinderbijbels 
en het nieuwe testament aanschaffen. Helpt u mee om deze te 
bekostigen? Want juist nu kunnen wij deze kinderen die onze 
toekomst zijn laten zien wie God is! 

U kunt ons ondersteunen door uw gift over te maken op rekeningnummer 
 NL16 TRIO 01978 390 10 o.v.v. kinderen Oekraïne. 

  

 

 

Hartelijk dank voor uw steun en bijdrage! 

Cu salut, Dumnezeu sa va binecuvanteze 
  

 F L i t s b r i e f  

                        1 Korintiërs 13:12 

Nu immers kijken wij door middel van een spiegel 

in een raadsel, maar dan zullen wij zien van 

aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik ten dele, 

maar dan zal ik kennen, zoals ik zelf gekend ben. 


