
Hartelijk dank voor uw steun en bijdrage! 

Cu salut, Dumnezeu sa va binecuvanteze 
 

 

 

 

Lieve familie, vrienden en volgers, 

Het is inmiddels weer half december! Dankzij uw giften en gebed 

heeft de houtactie voor heel veel dankbare gezichten gezorgd. 

Meer hierover zullen we vertellen in de volgende nieuwsbrief. 

De kerstdagen en 2024 komen weer rap naderbij. Dit zijn 

natuurlijk de dagen om traditioneel gezien als familie gezellig bij 

elkaar te zijn. Velen kijken hier 

naar uit, maar voor velen is dit ook 

een verdrietig moment. Zo ook 

voor vele ouderen hier in streek 

waarvan de kinderen naar de grote 

stad of het buitenland zijn 

vertrokken. Ook voor ons zullen dit 

andere feestdagen zijn aangezien 

we in september het afgelopen jaar afscheid hebben moeten 

nemen van Gheorghe. En voor al deze mensen die eenzaam zijn 

zoals de ouderen, alleenstaande vaders of moeders met kinderen 

en vele anderen willen we ook dit jaar weer een 

kerstpakkettenactie houden, zodat er een klein lichtpuntje mag zijn 

in hun levens. Net als vorig jaar willen we hen met 50 rijk gevulde 

pakketten verrassen.  
 

Daarnaast kunnen we dit jaar opnieuw 100 kinderen ontzettend 

blij maken met een goed gevulde schoenendoos. Die zijn net als 

vorig jaar door een aantal vrouwen uit Alphen aan den Rijn 

gemaakt. Door hun harde werk mogen wij ons enorm gezegend 

voelen. De schoenendozen zullen we dit jaar brengen bij een 

weeshuis hier vlakbij. We zien elk jaar weer uw bereidwilligheid 

om aan de verschillende acties bij te dragen en zijn u daar enorm 

dankbaar voor. Het is namelijk alleen mogelijk met uw hulp! 
 

Helpt u ons mee om deze kerstactie tot een groot succes te 

brengen? Helpt u ons mee om deze pakketten te vullen en deze 

mensen ook een gezegende kerst te geven? U kunt uw gift voor de 

kerstpakkettenactie overmaken op onderstaande rekening. Alvast 

heel hartelijk dank voor uw steun!  

  

 

 

Romeinen 15:1 

Maar wij die sterk zijn, zijn 

verplicht de zwakheden van 

hen die niet sterk zijn te 

dragen,  en niet onszelf te 

behagen. 


