
Hartelijk dank voor uw steun en bijdrage! 

Cu salut, Dumnezeu sa va binecuvanteze 
 

 

 

 

Lieve familie, vrienden en volgers, 

 Het is inmiddels al weer even geleden dat we iets van ons hebben laten horen. Onze excuses 

daarvoor. De afgelopen tijd is er namelijk veel gebeurd en nog steeds gebeurt er veel. Om te 

beginnen zijn we druk bezig met het legaliseren van het 

complex en na zeven jaar de man die hiermee bezig is ons 

laten weten dat het over 3 maanden klaar zou moeten 

zijn. Daarna gaan we tekenen en dat is eigenlijk het 

startsein van een programma wat we eigenlijk bij onze 

start in Roemenië al van plan waren. Nu vraagt u zich 

misschien af: “welk programma?’’ Dat houden we nog 

even geheim en daar hoort u 

in de nieuwsbrief van juni 

meer over. De legalisatie 

zorgt ervoor dat we ook diverse vergunningen en subsidies aan 

kunnen vragen. Nu snapt u waarschijnlijk beter waarom het zo druk is 

en we tot onze oren in het papierwerk zitten. 

Daarnaast hebben we natuurlijk ook nog steeds ons kookprogramma 

voor de ouderen en voorzien we Catalin van kleding en voedsel wat 

hij verdeeld onder de Roma bevolking. Onze oude buren Hans en 

Maaike zijn inmiddels verhuisd en de woning die ze achterlaten wordt 

nu klaargemaakt voor het echtpaar dat betrokken is bij het nieuwe 

programma. Verder zijn we uiteraard ook weer druk met onze groentetuin aangezien het nu de 

tijd van het zaaien en planten is. Ook Gheorghe willen we natuurlijk niet vergeten. Zijn gezondheid 

is nu redelijk stabiel en we danken God daarvoor. 

Afgelopen meivakantie hebben we een gezin uit 

Nederland op bezoek gehad en dit was een intense en 

hele gezegende tijd geweest. Nu zijn wij langzaam bezig 

met de voorbereidingen op onze reis naar Nederland. 

Dankzij een chauffeur die voedseltransporten naar 

Oekraïne vervoerd en de eigenaar van camping ‘Het 

Beloofde Land’  hebben we een mooie plek gekregen 

waar we deze zomer met onze caravan kunnen staan. In 

onze nieuwsbrief zullen we vertellen wanneer we precies in Nederland zijn. We zien er heel erg 

naar uit om u allen te ontmoeten. 

 

 

 

 

9Maar het is zoals geschreven staat: 

‘Wat het oog niet heeft gezien en het 

oor niet heeft gehoord, wat in geen 

mensenhart is opgekomen, dat heeft 

God bestemd voor wie Hem liefheeft.’ 

1 Korintiërs 2:9 


