
       

  

 

  

 Lieve familie, vrienden en volgers, 

 In deze verlate nieuwsbrief een update over de gezondheid van Thea, de invulling van onze 

programma’s en de korte vakantie in Nederland. We zijn afgelopen zomer naar Nederland afgereisd 

voor hele moeilijke gebeurtenissen. Allereerst zijn we naar de 

begrafenis van een dierbare gegaan. Vlak daarna hebben we in 

Nederland om een second opinion gevraagd over de gezondheid 

en ziekte van Thea. Toch hebben we ook nog drie weken kunnen 

genieten van onze familie en vrienden. En na een aantal 

verplichtingen zijn we weer terug gereden naar Roemenië. Onze 

zoon Mathieu is met ons meegereisd. Hij had vakantie en wilde 

een aantal weken helpen en vakantie vieren bij ons. We zijn erg 

blij dat hij is gekomen en zijn dankbaar voor zijn hulp. Op 31 

augustus is hij weer terug naar Nederland gegaan om verder te 

gaan met zijn 2e en laatste jaar aan een internationale 

Bijbelschool. Gezondheid Thea We zijn ontzettend dankbaar om 

u te kunnen 

melden dat de 

chemokuur goed zijn werk heeft gedaan. Van de twee 

tumoren is niets meer te vinden! Er was nog een 

mogelijkheid tot een operatie, maar Thea heeft altijd 

gezegd dat ze dat niet wilde als God haar had genezen. 

Na bevestigingen uit Gods Woord, waaronder Psalm 

20, is ze daarin gesterkt. En na de second opinion in 

Nederland waarin bevestigd werd dat de tumoren niet 

meer te vinden zijn mogen wij God de eer geven voor 

haar genezing! Natuurlijk willen we u ook heel erg danken voor uw gebeden en betrokkenheid. 

Uiteraard zal Thea onder periodieke controle blijven en 

is het zaak dat ze verder gaat herstellen van de 

chemokuren en weer op kracht komt. Dit zal echter nog 

wel wat tijd in beslag nemen aangezien ze een hele 

zware behandeling heeft gehad. We blijven op God 

vertrouwen in het hele proces. Inmiddels heeft ze een 

volgende controle gehad waaruit bleek dat ze nog 

steeds schoon is. Bidt u met ons mee dat ze weer 

volledig mag herstellen?  Programma’s Zoals u weet 

hebben wij het kookprogramma voor de ouderen. We 

begonnen met koken voor 8 ouderen en inmiddels kookt Ana voor 16 ouderen. En onze bezorger 

Aurel heeft zijn bezorgservice uitgebreid met het uitdelen van water, aangezien veel ouderen niet 

zelf meer richting de waterput kunnen lopen. Eerst duurde het rondbrengen ongeveer een uurtje en 

inmiddels duurt dat bijna 3.5 uur.  
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Alles dan wat u wilt dat de mensen u 
doen, doet u hun ook zo, want dat is 
de Wet en de Profeten. 



   

 Hij haalt namelijk ook de boodschappen en de medicijnen voor de ouderen. Ook is er ruimte voor 

een praatje, gebed en het delen van het Evangelie. We zijn ontzettend dankbaar dat Aurel dit allemaal 

wil doen. We zijn ook blij met Ana. Ze is niet alleen een goede kok, want ze doet nog veel meer. Ze 

helpt Thea met het klaarmaken van de slaapplekken als er gasten 

zijn. Zo heeft ze ook goed gezorgd voor de gasten van de Roemenië 

commissie uit Barneveld. Zij wilden namelijk graag kennismaken met 

de verschillende projecten die we hier organiseren. We hebben ze 

ook mee kunnen nemen naar Oekraïne waar we de kerk hebben 

bezocht die vluchtelingen opvangt. Het moet ook voor hen een 

bijzondere reis zijn geweest waarin we allemaal hebben kunnen zien 

dat de nood nog steeds heel hoog is! Nog steeds mogen we dankzij 

de inspanningen van ‘Barneveld Helpt’ Oekraïne van voedsel en 

kleding voorzien. Het wordt echter steeds moeilijker om de trailers 

helemaal vol te krijgen. De oorlog wordt namelijk steeds meer naar 

de achtergrond gedrongen en het lijkt dat mensen het steeds 

normaler gaan vinden dat deze oorlog er is. Terwijl juist nu de nood steeds hoger wordt! Tijdens de 

zomer was het niet erg om met een gat in het dak en zonder deur en ramen te leven, maar nu de 

dagen weer korter worden en de winter in 

aantocht is, gaan de mensen weer op zoek naar 

een betere plek. Voor de transporten is er ook 

geld nodig. Dat kost al gauw rond de €3000,-. 

Meer informatie over de situatie in Oekraïne 

zullen wij geven in een flitsbrief.  Inmiddels zijn 

we ook weer begonnen met het organiseren van 

de hout en kerstactie. Ook hierover zullen we 

berichten in de volgende flitsbrief. Bidt u met 

ons mee dat we elke dag weer de juiste beslissingen mogen nemen over alle dingen die we op ons 

pad krijgen? Heel hartelijk dank voor uw steun en gebed!  

 

  

  

 

Hartelijk dank voor uw steun en bijdrage! 

Cu salut, Dumnezeu sa va binecuvanteze 
 

Gebedspunten: 

* Voor de bestaande projecten 

* Voor de samenwerking met onze partners in 
Nederland en Roemenië. 

* Voor het vluchtelingenwerk en hout project 

* Financiën voor de projecten   

* Gezondheid van Thea en Gheorghe 

Dankpunten: 

* Voor de steun en gebed die wij mogen 
ontvangen voor Thea en haar genezing. 

* Voor de giften die wij mogen ontvangen.  

* Voor het werk wat wij mogen doen voor de 
OekraÏnse vluchtelingen en de ouderen. 
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