
 

 

 

 

 

Lieve familie, vrienden en volgers,    

 

Het is inmiddels weer december. Het afgelopen jaar is voorbij 

gevlogen. Er hebben mooie dingen plaatsgevonden, waaronder de 

transporten naar de Oekraïne en hulp die we mochten geven aan de 

bejaardentehuizen. Maar helaas ook hele verdrietige dingen zoals het 

overlijden op 19 september van onze dierbare vriend Gheorghe. Zo 

zitten we op zondag gezellig met hem en andere vrienden te eten en 

gezellig te praten en nog geen dag later staan we aan zijn bed afscheid 

van hem te nemen. 

Terugkijkend op 2023 kunnen we niets anders zeggen dat er geen 

scheidslijn is tussen blijdschap en verdriet. Deze emoties gaan 

namelijk hand in hand door het leven.  

Thea: Dan hebben we natuurlijk nog de gezondheid van Thea. We 

voelen ons enorm gezegend en dankbaar, want we zijn blij u te kunnen mededelen dat er tijdens de 

laatste controle geen sporen van kanker meer zijn aangetroffen. Echter heeft ze nog wel veel last van 

de zware behandeling die ze heeft moeten ondergaan. Met vallen en opstaan hebben we samen met 

God geleerd hoe we met deze situatie moeten omgaan.  

Fintinele: De situatie op de boerderij is 

afgelopen jaar ook flink veranderd. Zo zijn onze 

buren in april vertrokken en zijn verhuisd naar 

Sibiu. We wisten dit al een tijdje en aangezien we 

nu alleen op het complex wonen zijn we gaan 

nadenken hoe het nu verder moest. We hebben 

besloten om op zoek te gaan naar opvolgers van 

ons werk en de programma’s, want ook bij ons 

beginnen de jaren langzaam te tellen. In ons programma hebben we laten opnemen dat we het op 

termijn over willen dragen aan Roemenen. Dat programma heet: 

‘Roemenië voor de Roemenen’. Dit alles was door de ziekte van Thea 

een beetje op de achtergrond verdwenen, maar door intensieve 

gesprekken met onze vriend en evangelist is het vlammetje weer 

aangewakkerd. Evangelist Catalin Moldovan bleek tijdens onze 

gesprekken namelijk op zoek te zijn naar een plek van waaruit hij 

verschillende programma’s kon uitvoeren. We kennen hem, zijn 

vrouw en drie kinderen inmiddels enkele jaren. Hij reist stad en land 

af om met zijn broeder in de Heer het Goede Nieuws te verspreiden. 

Naast dezelfde visie voor het complex als wij, wil hij het complex 

verder uitbreiden door bidstonden, Alpha cursussen en andere 

studies te organiseren. Op dit moment zijn we bezig met de 

renovatie van de woning waarin hij met zijn gezin gaat wonen.          

We hopen dit rond mei 2024 klaar te hebben.                                                                 
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Programma’s: Onze programma’s zoals het 

kookproject, de houtactie en de kerstactie gaan gewoon 

door. Samen met Catalin zijn we bezig om te kijken hoe 

we de verschillende programma’s en zijn andere ideeën 

uit te werken. Zo zijn we eruit dat er opnieuw een 

tweedehands winkel gaat komen. Ook het 

kinderprogramma willen we weer gaan beginnen. Meer 

hierover willen we u volgend jaar vertellen in de nieuws 

- en flitsbrieven. Ook willen we u informeren op de 

verschillende bijeenkomsten die we gaan organiseren, 

maar meer informatie volgt. 

Transport: We willen afsluiten met een groot gebedspunt. De 

hulptransporten die vanuit Nederland naar Fintinele komen worden 

met enige regelmaat tegengehouden bij de Roemeense grens en terug 

gestuurd. Dit kost ontzettend veel geld en tijd en werkt voor alle 

vrijwilligers die hieraan bijdragen ontzettend demotiverend. Dit maakt 

dat het bijna niet meer rendabel is om deze transporten te organiseren. 

Het is niet alleen naar Roemenië, maar ook Oekraïne begint lastig te 

doen bij de grensposten. 

Wilt u met ons 

meebidden zodat er 

verbetering komt in deze 

situatie? Zeker in de 

winter en de erbarmelijke omstandigheden waarin 

sommige leven willen we graag gebruik maken van de 

spullen die geleverd kunnen worden om uit te delen. 

Aan het einde van deze brief willen wij u namens ons het 

bestuur en familie Moldovan hele gezegende en fijne feestdagen en een gezond 2024 toewensen.  

 
 

 

Hartelijk dank voor uw steun en bijdrage! 

Cu salut, Dumnezeu sa va binecuvanteze 
 

Gebedspunten: 

* Voor de samenwerking met Catalin 

* Voor de samenwerking met onze partners in 
Nederland en Roemenië. 

* Voor de transporten 

* Financiën voor de nieuwe projecten   

* Gezondheid van Thea  

Dankpunten: 

* Voor de steun en gebed die wij ontvangen voor 
Thea  

* Voor de giften die wij mogen ontvangen.  

* Voor het werk wat wij mogen doen hier in 
Roemenië. 
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