
 

       

  

 

  

   

 

Lieve familie, vrienden en volgers,  

Niet wetende welke geweldige verrassing God nog had voor ons op eerste kerstdag van 2022, schrijven 
we met blijdschap deze speciale eindejaar brief. 

Eerste kerstdag om 7.00 opgestaan en met 
Gheorghe naar de kerk, om een doopdienst mee 
te maken. De dochter van Ana onze kokkin van 
het ouderen programma werd gedoopt, een 
speciaal kerstfeest. Niet alleen gedenken we de 
geboorte van Jezus, maar ook mochten we vieren 
dat er weer nieuwe kinderen aan Zijn koninkrijk 
werden toegevoegd. 

Nadat we Gheorghe zijn ontbijt klaar gemaakt en 
op z’n kamer gebracht hadden, kwam Maria zijn 
verzorgster om hem te wassen en klaar te maken 
om naar de kerk te gaan. Wij hadden ons ontbijt 
genuttigd en maakten ons ook klaar. Daarna 
haalden we de bus uit de loods en zorgde dat alle veiligheidsmaatregelen weer klaar waren om 
Gheorghe naar de kerk te brengen. Wij waren klaar om te gaan, niet wetende welke verrassing ons te 
wachten stond………….. 
Toen we bij de kerk aankwamen en Gheorghe 
binnen op z’n plek hadden gezet en de diverse 
mensen begroet hadden gingen we zitten in 
afwachting van de dienst die over 5 minuten zou 
gaan beginnen. Tijdens het zingen van het eerste 

lied kwamen de dopelingen binnen. Thea zegt 
opgewonden tegen mij dat Axinte er was. Daar 

waren we blij mee, want hij had afgelopen vrijdag 
toen we hem een kerstpakket brachten, verteld dat 
hij zou komen. Even een korte terugblik over 
Axinte; we leerde hem kennen door een lid van de 
kerk. Deze had ons gevraagd of wij ook bij hem een 
maaltijd konden brengen. 
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40. Voorwaar, Ik zeg u voor zover 
u dit voor een van deze  geringste 
broeders van Mij gedaan hebt, 
hebt u dat voor Mij gedaan.                                                                       



De eerste keer dat  wij er kwamen om eten te brengen was in de winter van 2020 hier schrokken we 
enorm moest hij zo leven dit kan toch niet! Een huis met een kapot dak, kachel en gaten in de muren.  
 

Kortom, Axinte was er slecht aan toe en zou ook 
niet lang meer leven in deze situatie. Dit vond ook 
de kerk en deze kwam in actie, samen met de 
hervormde kerk uit Barneveld konden wij Axinte 
een mooie woning geven. Axinte knapte 
zienderogen op in zijn nieuwe woning en we zagen 
hem weer lachen, en hij waardeerde en nog steeds 
de momenten dat wij hem eten brengen. Hij staat 
al op de uitkijk en de deur staat open als wij voor 
de deur stoppen. En nu zat hij in de kerk en had een 
verrassing 

voor ons, 
want even 

later ging hij naar achteren en kwam de kerk weer 
binnen………… in witte kleding; er klaar voor om gedoopt te 
worden! 
Wij waren verrast en erg dankbaar dat God zoveel mensen 

heeft gebruikt om Axinte te roepen.  

Nu hij zich aan God heeft gegeven mogen we dankbaar zijn, dat 

God ons met elkaar wil blijven gebruiken om Zijn liefde uit te 

dragen. Wij wilden u deze getuigenis niet onthouden en 

deelgenoot maken van wat Godsliefde allemaal doet als je Hem 

gehoorzaamd.  
 

Bid u met ons mee dat Axinte en de andere dopelingen mogen 

groeien in hun geloof! 
 

Wij wensen u een gezond en gezegend nieuwjaar toe.    
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Hartelijk dank voor uw steun en bijdrage! 

Cu salut, Dumnezeu sa va binecuvanteze 
 

Gebedspunten: 

* Voor de bestaande en nieuwe projecten. 

* Voor de samenwerking met onze partners in 
Nederland en Roemenië. 

* Voor het Oekraïnse vluchtelingenwerk. 

* Voor alle dopelingen dat zij staande mogen 
   blijven in hun geloof. 
 
Dankpunten: 

* Voor de steun en gebed die wij ontvangen voor 
ons werk. 

  
* Voor de giften die wij mogen ontvangen.  

* Voor het werk wat wij mogen doen voor de 
OekraÏnse vluchtelingen. 
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