
       

  

 

  

   

 

Lieve familie, vrienden en volgers,  

2022 komt op zijn eind. Dit is  dus alweer de laatste nieuwsbrief 

van het jaar met een korte terugblik. Het afgelopen jaar is er 

ontzettend veel gebeurd. Een jaar met veel vreugdevolle en mooie 

gebeurtenissen, maar natuurlijk ook met verdrietige en 

spannende dingen. Zo hoorden we dat Thea was genezen van 

borstkanker, maar in dezelfde week kregen we het verschrikkelijke 

nieuws dat ons kleinkind was overleden. Wij hebben deze week 

ervaren dat de scheidslijn tussen vreugde en verdriet flinterdun is 

en dat zorgde voor veel verschillende emoties.  

Naast deze gebeurtenissen was er 

natuurlijk ook nog de oorlog in 

Oekraïne. Ook hier was het best even 

spannend, maar we mochten op God 

vertrouwen en wisten dus dat hij 

alles in Zijn Hand heeft. Door Hem 

konden wij samen met wat nu 

“Barneveld helpt Oekraïne” heet    

een groep Oekraïense-Joodse 

vluchtelingen helpen naar Nederland 

te brengen. Ook zijn we elke maand 

betrokken bij een voedseltransport 

voor een kerk in Oekraïne. Deze kerk 

vangt vluchtelingen op en zorgt ervoor dat het voedsel ook naar het oorlogsgebied gaat.  
 

 

We hebben natuurlijk ook 

nog onze eigen programma’s 

in Fintinele. Ondanks alle 

dingen die dit jaar hebben 

plaatsgevonden konden we 

toch doorgaan en zelfs 

uitbreiden met ons lokale 

werk. Als we denken aan het 

voedselprogramma, dan zijn 

we God dankbaar voor Ana onze kok. Ze maakt steeds opnieuw weer een 

fantastische maaltijd voor de ouderen die het minder hebben. We zijn ook 

dankbaar voor Aurel. Hij brengt het eten rond samen met Cees aan de 

alleenstaande ouderen en helpt hen met hier en daar wat klusjes. Het 

programma begon met 8 ouderen en is inmiddels gegroeid naar 16!  
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40. Voorwaar, Ik zeg u voor zover 
u dit voor een van deze  geringste 
broeders van Mij gedaan hebt, 
hebt u dat voor Mij gedaan.                                                                       

Van Het Bestuur, 

Het jaar 2022 was een bewogen 

jaar. De ziekte van Thea, dan als 

Corona achter de rug lijkt, 

begint Poetin een oorlog in 

Oekraïne. Heel Europa heeft 

daar intussen last van, maar 

voor de landen grenzend aan 

Oekraïne is het zeker spannend, 

Maar dankzij God mochten wij 

ervaren dat hij de leiding heeft 

en dat de inspiratie door Hem 

gegeven wordt. Blijft u samen 

met ons bidden en ons 

ondersteunen met uw gift  

zodat wij dit mooie werk 

kunnen blijven doen!                           

Namens het bestuur wensen wij 

u           gezegende        kerstdagen 

en een gezond 2023. 



We zijn ook gezegend met de vele kleding die we mogen uitdelen  aan 

gezinnen en alleenstaanden. We worden hier ontzettend in gesteund door 

diverse kerken aan wie wij die kleding beschikbaar stellen en deze dan samen 

kunnen uitdelen. Het is altijd weer fantastisch om de blije en dankbare 

gezichten te zien als mensen kleding hebben gekregen. 
 

Dan hebben we deze winter ook weer de jaarlijkse houtactie. Door uw giften 

zijn we in staat om dit elk jaar weer te doen 

en daar zijn wij ontzettend dankbaar voor. 

Hierbij enkele foto’s van de mannen die het 

hout hebben gezaagd en rondgebracht bij de 

mensen die er nu weer warm bij kunnen zitten en een maaltje koken. 

Nogmaals dank voor uw gebed en bijdrage. Meer informatie over de 

houtactie kunt u vinden in het nieuwe jaar op onze website.  
 

Dan hebben wij nog onze kerstactie. Hierover 

zullen we u meer vertellen in een volgende 

brief. Door uw gebed en gift zijn we in staat om Gods liefde te laten zien aan 

de mensen die het minder hebben.  

Tot slot willen wij ook nog onze schoenendozen actie onder uw aandacht 

brengen. Elk jaar weer wordt er door een 

groep dames uit Alphen aan den Rijn 

gezorgd dat wij kinderen blij kunnen 

maken. Deze keer gaat het om 90 

kinderen! Een goed gevulde 

schoenendoos met leuke spulletjes. Dit jaar brengen wij deze 

naar een kerk in de Oekraïne waar veel vluchtelingen worden 

opgevangen. De dozen mogen we daar persoonlijk overhandigen 

en dat is altijd heel dankbaar werk. In het nieuwe jaar zullen we ook hier verslag van doen. U kunt 

altijd op de hoogte blijven op onze website: www.antipas.nl.  
 

 

Wij willen u allen via deze weg  gezegende kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar toewensen. 
 

 

 

 

 

 

 

Hartelijk dank voor uw steun en bijdrage! 

Cu salut, Dumnezeu sa va binecuvanteze 
 

Gebedspunten: 

* Voor de bestaande en nieuwe projecten. 

* Voor de samenwerking met onze partners in 
Nederland en Roemenië. 

* Voor het Oekraïnse vluchtelingenwerk. 

* Voldoende financiën voor de projecten en 
    voedseltransporten. 
 
Dankpunten: 

* Voor de steun en gebed die wij ontvangen voor 
ons werk.  

* Voor de giften die wij mogen ontvangen.  

* Voor het werk wat wij mogen doen voor de 
OekraÏnse vluchtelingen. 
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