
Hartelijk dank voor uw steun en bijdrage! 

Cu salut, Dumnezeu sa va binecuvanteze 
 

 

 

 

Lieve familie, vrienden en volgers, 

Zaterdag 2 augustus een dag van tegenstrijdige 

gedachten, te beginnen met het laden van een auto vol 

hulpgoederen. Voor Brosteni en omstreken is daar een 

grote watersnoodramp gebeurt de afgelopen week. 

Om 10.30 reden we weg 2,5 uur rijden onderweg, 

denkend aan zo’n 15 jaar geleden wat we gezien 

hadden toen de rivier de Proet op de grens van 

Moldavië en Roemenië buiten z’n oevers trad. Waar 

lemen huisjes in elkaar zakten toen het water de 

huizen bereikten en de dode dieren overal rond 

dreven. Dit overdenkend reden we door een schitterend landschap waar je toch van kon genieten, hoe 

groot is dan het contrast verdrietig zijn en toch genieten. Dan komt toch of je wilt of niet de vraag boven 

hoe is dit toch mogelijk Heer? Aangekomen in Brosteni waarop sommige plekken de resten van huizen 

en modder metershoog lagen, liepen hulpverleners met kruiwagens de huizen leeg te scheppen en 

waren  graafmachines bezig om de huizen weer bereikbaar te maken. Wij werden hartelijk ontvangen 

en konden toch ondanks de verslagenheid die op veel gezichten te zien was 

weer een glimlach op de gezichten krijgen, 

toen de deuren van de vrachtwagen open 

gingen. Na het lossen konden we weer 

huiswaarts en wisten we dat we dit niet voor 

niets hadden gedaan.  De foto’s zullen voor 

zichzelf spreken. 

Wij kregen te horen dat er vooral ook 

houdbaar voedsel nodig is, wij doen dan ook een beroep op  ú wilt u doneren 

zodat wij hier voedsel voor kunnen kopen en dit daar brengen zodat de mensen 

die niets meer hebben toch te eten en drinken krijgen!! Onder aan de brief 

staat het bankrekeningnummer. Wij kunnen u vertellen dat elke euro besteed 

zal worden en dit voedsel komt op de plek waar nodig dit kunnen de kerken in 

Brosteni die wij nu helpen u laten zien.  

 

 

  

Marcus 6:36 

Maar Hij antwoordde hun en zei: 

geeft u hun te eten. En zij zeiden 

tegen Hem : moeten wij voor 

tweehonderd penningen brood 

gaan kopen en hun te eten geven? 


